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Beste sponsoren en belangstellenden van de stichting Timilsina,

Ondanks alle maatregelen omtrent de corona crisis gaat het gelukkig met onze
kinderen in Pame, Nepal heel goed.

De kinderen kunnen gelukkig weer allemaal naar school. Op hun nieuwe laptops
kunnen ze thuis, onder begeleiding van Manish de oudste zoon van de
pleegouders, hun huiswerk maken.

Onze coordinator in Nepal, Moti gaat regelmatig op bezoek in het huis om te
kijken of alles naar wens verloopt. Ook inventariseert hij wat er eventueel voor
de kinderen aangeschaft moet worden, zoals kleding of schoolbenodigdheden.

De laatste keer van zijn bezoek heeft hij de kinderen een dagje meegenomen en
heeft hij ze laten genieten van een leuke omgeving waar ze fijn konden spelen.
Ook werden ze verrast met een lekkere maaltijd. De jongens hebben zelfs een
duik in het water genomen.






In Nepal is het de gewoonte om dahl bat te eten. Er wordt een grote hoeveelheid
rijst gekookt, daarbij wordt er schaaltje met linzensoep gegeven en in een ander
schaaltje wordt wat groente geserveerd. Vervolgens wordt er met de hand de
twee bijgerechten door de rijst vermengd en zo wordt dat gegeten.
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Het nieuwe meisje, Parkerti is al helemaal gewend. Ze gaat naar school, eet met
de andere kinderen en gaat 's avonds bij haar moeder slapen. Ze geniet van het

samen zijn met de andere kinderen en vindt het heel fijn dat ze nu naar school

kan gaan.

Bedankt voor alle bijdragen en ot de volgende nieuwsbrief.

Groeten van Marco. Rien en Ineke.



